
Verslag van mijn interrail reis : 

 
Drie juli vertrok ik dankzij Olyfran met een interrail ticket op reis. Onze 

eerste drie dagen hebben we doorgebracht aan de franse kust in Saint 

Raphael waar we het jazz festival hebben kunnen bijwonen. Een heel tof 
verblijf.  

 
De vijfde juli hebben we weer ingepakt en zijn we 

naar Firenze vertrokken. Hier bezochten we de 
Doom, zagen we de twee paleizen van medici en 

bewonderden we de David van Michelangelo en nog 
zoveel meer monumenten. Ook aan 

het Davinci museum brachten we een 
bezoekje. Na deze drie dagen gingen 

we verder naar Venetië. Hier hebben 
we drie dagen gewandeld in deze 

mooie stad.  
 

 

 
 

 
Na Venetië zijn we verder gegaan naar Zurich in Zwitserland. 

We hebben hier twee dagen overnacht en gewandeld langs 
het mooie meer. Onze volgende stop was Straatsburg, waar 

we de prachtige kathedraal bewonderden.  
 
      
     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Keulen werd de voorlaatste stop. De prachtige 

kathedraal was het hoogtepunt van het verblijf in deze 
stad. Hier hebben we wel dikke pech gehad met het 

weer, heel de tijd regen.  

 
Onze laatste stop was Amsterdam. Hier hebben we het 

‘torture’ museum bezocht en gewandeld langs de 
sloten. We zijn helaas vergeten foto’s te nemen hier.  

 
Deze reis was een hele ervaring, vooral de verschillende 

spoorwegsystemen vormden een uitdaging. Ook onze weg vinden was zeker 
niet eenvoudig.  

Maar we hebben ervan genoten en dat is het belangrijkste. Bedankt 
Olyfran! 

 


