
Interrail 2023 
Door Teaghan Van Delsen 

Parijs: 27 augustus – 30 augustus 
Aangezien onze schoolreis naar Parijs in 2020 werd 
geannuleerd wegens Covid-19, besloten mijn 
vrienden en ik om deze stad nu dan maar te 
bezoeken. We vertrokken met de Thalys naar Parijs 
en kwamen hier al vroeg in de ochtend aan. We 
besloten om onze eerste dag te spenderen in de 
buurt rond het hotel: Montmartre. Het was wel 
even wennen om niet meer een groep te volgen, 
maar daadwerkelijk zelf te beslissen wat we gingen 
doen. We bezochten alle highlights en genoten van 
de Sacre-Coeur. De tweede dag bezochten we de 
grootste toeris sche a rac es van Parijs: de Eiffeltoren, Arc de Triomphe, Galeries Lafaye e, Opera 
Garnier en nog veel meer. We keerden ’s avonds terug om de Eiffeltoren te zien schi eren en namen 
de iconische metrolijn 6 terug naar het hotel. De derde dag bezochten we het paleis van Versailles. We 
genoten van de pracht en praal rondom ons en we konden ook de muzikale tuinen met de 
fonteinenshow ontdekken. In Frankrijk is het zo dat jongeren tot hun 26 bijna overal gra s of aan een 
goedkoop tarief binnen kunnen, dus probeerden we zo veel mogelijk dingen te bezoeken. Onze laatste 
dag in Parijs spendeerden we grotendeels in het Louvre. We hadden wat onderschat hoe groot het was 
en raakten ook meermaals verdwaald. Toen we bij de beroemde Mona Lisa aankwamen, waren we 
toch wat teleurgesteld… We hadden namelijk al zo veel mooiere schilderijen gezien die minder 
apprecia e kregen van de grote massa. Vervolgens gingen we naar mijn persoonlijk hoogtepunt in 
Parijs: La Sainte-Chapelle. Een klein weetje over mij is dat ik geobsedeerd ben door glasramen. Dus 
deze bijzondere kapel blies me helemaal omver. We wouden ook nog de Notre Dame bezoeken, maar 
door de brand die plaatsvond in 2019, was deze nog al jd gesloten. 

 

 

 

  



Nice: 31 augustus – 2 september 
We vertrokken ’s ochtends met de TGV vanuit Parijs naar Nice. 
Alles verliep heel vlot en in de namiddag kwamen we aan. We 
installeerden ons in ons hotel en klommen naar het beste 
uitzichtpunt van Nice. Laat ons zeggen dat ik daar ontdekte dat 
mijn condi e niet meer is wat ze ooit was… ’s Avonds aten we als 
beloning een ijsje bij de beste ijsjeszaak van Nice waar ze alle 
smaken hebben die je je maar kan bedenken. Van lychee tot 
olijven, alles hadden ze. De volgende dag namen we de trein naar 
Monaco en na het beklimmen van een oneindig aantal trappen, 
kwamen we op jd aan om de wissel van de wacht te zien aan het 
paleis. We bezochten ook hier weer de highlights, maar de hi e 
dwong ons om af en toe eens te rusten op een bankje. Eenmaal ’s 
avonds terug in Nice, gingen enkelen van ons nog even naar het 
strand waar we stenen ketsten en genoten van de sfeer. Ik moet 
toegeven dat ik echt verliefd ben geworden op Nice. Op elke 
straathoek staat er wel een Street performer muziek te spelen of 
kunstjes uit te voeren. Onze laatste dag in Nice besteedden we 
aan het bezoeken van een heel mooi museum en in de namiddag 
genoten we van het strand. Aangezien ik niet echt hou van zand, 
was ik heel blij te zien dat Nice een keienstrand hee ! 

 



Milaan: 3 september – 5 september 
We namen een trein naar Ven miglia en stapten over op een 
trein naar Milaan. We kwamen pas in de late namiddag toe en 
ons appartement lag ver buiten het centrum, dus besloten we 
om op ons gemak een parkje te bezoeken en inkopen te doen 
in de supermarkt. Omdat er geen restaurant in de buurt was, 
besloten we om ’s avonds zelf pasta carbonara te maken. Op 
onze eerste volledige dag in Milaan, besloten we om Como te 
bezoeken. We liepen wat rond in het stadje, bezochten de 
kathedraal daar en genoten van het uitzicht rond het meer. Na 
even zoeken vonden we een restaurantje waar je 
spotgoedkoop Aperol Spritz kon drinken. Aangezien ik nu toch 
ach en was, besloot ik deze kans niet te laten voorbijgaan. Op 
onze laatste dag in Milaan bezochten we de Duomo en het 
hierbij horende museum. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het 
niet zo mooi vond (misschien omdat ik de glasramen niet zo 
mooi vond 😉.) We kwamen ook toe in een kerkje waar 
mensen stonden te zingen rond een kist met drie skele en in, 
dus het was wel even een vreemde ervaring. We wandelden 
ook langs de beroemde middelvinger van Ca elan. Hierdoor 
werden we onmiddellijk herinnerd aan onze lessen esthe ca. 
Om Milaan af te sluiten, bezochten we ook nog de galerij met 
alle dure winkels.   
  



Interlaken: 6 september – 8 september 
Eindelijk gingen we op weg naar de stop waar we allemaal 
het meest naar uitgekeken hadden: Interlaken. We sliepen in 
een B&B op een heuvel waar het ontbijt geserveerd werd op 
het terras dat uitzicht bood op de bergen en de stad. We 
schrokken wel even toen we zagen hoe duur alles is in 
Interlaken. Voor een pizza betaal je al snel 25 tot 30 euro. Op 
onze eerste dag besloten we Interlaken zelf te ontdekken. De 
stad bleek redelijk klein te zijn en er heerste een hi egolf. 
Daarom besloten we om even onze voeten in de rivier te 
steken, maar het afgesproken half uurtje werd als snel twee 
uur.  Op onze laatste dag in Interlaken wandelden we naar de 
Brienzersee. We genoten daar van het uitzicht, speelden in 
het water en klommen op rotsen omhoog langs een rivier. ’s 
Avonds besloten we in een opwelling naar een orgelconcert 
in de lokale kerk te gaan kijken en laten we zeggen dat we de 
enige personen waren die de lee ijd van 65 jaar nog niet 
bereikt hadden. Het was fijn dit eens te doen, maar ik ben 
niet zeker of dit voor herhaling vatbaar is.  



Frankfurt: 9 september – 10 september 
Onze laatste stop was Frankfurt omdat het nogal ver was 
om van Interlaken rechtstreeks huiswaarts te keren. ’s 
Avonds bezochten we het oude gedeelte van de stad, maar 
aangezien al onze voeten vol blaren stonden, besloten we 
snel iets te eten en naar het hotel terug te keren. 
Aangezien onze trein pas in de namiddag vertrok, 
bezochten we in de voormiddag het huis van Goethe. Hier 
konden we genieten van zijn tuin, de originele meubels en 
nog veel meer. Er was ook een interac eve tentoonstelling 
waar je gedichten kon schrijven en bekende gedichten 
vertalen. Ook waren er vele dingen die je zintuigen 
prikkelden. Een echte aanrader dus. ’s Avonds kwamen we 
veilig thuis aan en konden we eindelijk wat rust nemen. 

Ik wil graag Interrail en de NMBS danken voor deze mooie 
kans, maar vooral wil ik mijn vrienden danken die deze reis 
onvergetelijk maakten! 

Teaghan Van Delsen 

 

 


